
Kort verslag kerkenraadsvergadering Wijk ’t Huis, 9 oktober 2025 
Na het openingsgebed en het welkomstwoord door de voorzitter, in het bijzonder voor onze nieuwe 
voorzitter, Gerard Zomer, die kwam kennismaken, sprak Gert de Ruiter met ons over gavengericht 
werken in de gemeente. 
Door mensen te laten ontdekken wat hun interesse heeft en wat hun talent is, wordt het 
gemakkelijker hen in te zetten in het gemeentewerk.  
Door de inzet van mogelijkheden die God in mensen heeft gelegd komt de gemeente, als lichaam 
van Christus, tot bloei. Het lichaam heeft vele leden (verschillende gaven en talenten) en iedereen 
is nodig (1 Korinthe 12). Het lichaam/de gemeente wordt zo sterker, levendiger en gezond. 
 
Na het vaststellen van de agenda en het vaststellen van het verslag van de vorige 
kerkenraadsvergadering volgen een aantal algemene mededelingen. O.a. de uitnodiging voor de 
bevestiging- en intrededienst van ds. Blom op 26 oktober, de bevestiging- en afscheidsdienst voor 
ambtsdragers van wijk ’t Huis op 16 november, aankondiging van diverse evaluaties tijdens de 
volgende kerkenraadsvergadering in november, na een jaar in Het Kruispunt enz.  
Vervolgens komen er mededelingen die de kerkenraad betreffen, zoals benoeming van een 2e 
voorzitter, instellen van een commissie kerstnachtdienst, het benoemen van een ouderling rouw en 
trouw, enz. 
Daarna gaan we verder met de stand van zaken van het beroepingswerk. 
Aan de hand van ingediende namen vanuit de gemeente en daarnaast ook op voordracht van de 
beroepingscommissie zelf is een nieuwe groslijst opgesteld. 
De kerkenraad van wijk ’t Huis heeft deze ondertussen goedgekeurd, en zodra er ook groen licht van 
de AK is, gaat men daar direct mee aan de slag. 
De beroepingscommissie vraagt om aanpassing van het wijkprofiel en de profielschets van de 
predikant. Deze zijn beide 2 jaar geleden vastgesteld en in de huidige situatie niet meer actueel. 
Enkele kerkenraadsleden zullen zich hierover buigen. 
Dan is het tijd voor het rooster van aftreden van oktober 2025 tot 30 juni 2026.  
Twee kerkenraadsleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Van de kerkenraadsleden die aftredend 
en herkiesbaar zijn geven enkelen aan dat zij hun termijn niet zullen verlengen. Dit betekent dat er 
nieuwe vacatures, naast de al bestaande vacatures, bijkomen. 
De kerkenraad gaat zich bezinnen op de invulling van alle vacatures, met de woorden van Gert de 
Ruiter, aan het begin van de vergadering, in gedachten. 
Als laatste staat een ingekomen stuk uit de AK op de agenda waar de kerkenraad van wijk ’t Huis 
een standpunt over in moet nemen. 
Het nieuws uit de verschillende commissies en werkgroepen wordt, gezien de tijd, overgeslagen. Dit 
kan alsnog schriftelijk worden aangeleverd. 
Na de rondvraag is het tijd voor enkele afscheidswoorden voor Geert Entjes, die stopt als ouderling-
kerkrentmeester en Annegreet Reekers, die stopt als coördinerend pastoraal ouderling. De 
voorzitter bedankt hen voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode. Daarna krijgen zij 
een kleine attentie overhandigd. 
Dan wordt de vergadering gesloten en eindigen we met een dankgebed. 
 
P.S. 
Tot zover dit verslag. Zakelijk en punt voor punt weergegeven. 
Toch is dit niet het hele verhaal van die avond op 9 oktober. 
De woorden van Gert over gavengericht werken blijven haken van het begin van de vergadering tot 
aan het einde. 
Inzet van gaven en talenten, alle leden van het lichaam zijn nodig, ieders persoonlijke 
mogelijkheden benutten; in hoeverre doen we dat, als kerkenraad? Als gemeenteleden? 
Worden mensen benaderd om waar ze goed in zijn, of om de organisatie draaiende te houden? Een 
inschatting van hoeveel tijd iemand heeft? Nou dan zijn we gauw klaar. Niemand heeft tijd.  
En dan zoveel vacatures om in te vullen. 
Aan de ene kant best zorgelijk en tegelijk willen we vertrouwen dat het goed komt. 
Het is net als met het beroepingswerk. Je doet een beroep op iemand omdat er een match is, met 
de verwachting dat iemand zich geroepen voelt, je hoopt het in ieder geval, en dat diegene dat ook 
overweegt en in z’n binnenste afstemming met God zoekt.  
Je vraagt iemand voor een taak in de gemeente omdat je weet waar hij/zij goed in is, en wat 
zijn/haar passie is. Of andersom: Je weet zelf waar je goed en bent en wat jouw interesse heeft en 
je meldt je aan en informeert of er een taak is die daarbij past. 



We zijn allemaal lid van het lichaam van Christus, lid van de gemeente, maar toch niet helemaal 
vrijblijvend? Hoe zit het met verantwoordelijkheid? 
Hoe vinden we elkaar? De kerkenraad, zelf enthousiast, op zoek naar mensen die iets willen 
betekenen, en gemeenteleden, gezegend met een schat aan gaven en talenten. Hoe brengen we dit 
bij elkaar? En vertellen we elkaar hoe mooi het is om je in te zetten voor iets wat je hart heeft?  
Dat is waar we ons de komende tijd op moeten bezinnen. Niet alleen de kerkenraad maar de hele 
gemeente. U, jij en wij. 
Over hoe we de taken verdelen in de gemeente, zonder al die vrijwilligers tekort te doen die zich 
al op allerlei gebied al inzetten, maar juist om te voorkomen dat ze er niet nog meer taken bij 
krijgen en omvallen. Denkt u mee? Denk jij mee? 
Wij geloven en vertrouwen erop. 
 
 
 


